
Clementine
7-6-1945 — 27-6-2025



Daarboven in de hemel

als de mooiste stralende ster

ben jij nog altijd bij ons

ook al is dat veel te ver



Clementine “Tinneke” De Visscher
echtgenote van lucien moerenhout

Geboren te Opwijk op 7 juni 1945 en van ons heengegaan in het Universitair Ziekenhuis te Jette op 27 juni 2025.

Dit melden U:

Pascale en Willy Moerenhout - Van den Driessche
Wouter, Esther, Caroline
Kristophe Moerenhout

Elke en Kris Moerenhout - Marissens
Xander, Kaat

haar kinderen en kleinkinderen

Anja, Wouter en Xander

haar metekinderen

Marie-Louise, Margaretha †, Lea †, Nicole †,  
Frans †, Georges †, Philemon † 

haar zussen en broers 

haar schoonbroers, schoonzussen, neven en nichten.

de families de visscher, moerenhout en aanverwanten.

Lucien Moerenhout
haar echtgenoot

†

De uitvaartplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk zullen uitnodigen, zal plaatshebben in de kerk Sint-Egidius (Bijgaardenplein)  
te Groot-Bijgaarden op zaterdag 5 juli 2025 om 10.30 uur. Samenkomst en gelegenheid tot groeten in voornoemde kerk vanaf 10 uur.

De plechtigheid wordt gevolgd door de crematie en de plaatsing van de asurn in het urnenveld op de begraafplaats van Groot-Bijgaarden (Bosstraat).

Rouwadres: Familie Moerenhout - De Visscher
P/a Uitvaartzorg Lesage - Brusselstraat 282, 1702 Groot-Bijgaarden

Online condoleren: www.funerbel.be




