En als ik doodga, huil maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten.

‘t Is maar een lichaam dat ik achterliet. Dood ben ik pas als jij me bent vergeten.
En als ik doodga, treur maar niet. Ik ben niet echt weg, moet je weten.

Het is heimwee die ik achterliet. Dood ben je pas, als jij die bent vergeten.

En als ik doodga, huil maar niet. Ik ben niet echt dood, moet je weten.

‘t Is het verlangen dat ik achterliet. Dood ben ik pas, als jij dat bent vergeten.
Dood ben ik pas, als jij mij bent vergeten.

Hilde Van Trappen

werd geboren in Brussel op 18 juni 1963 en is plotseling
van ons heengegaan op 7 juli 2025 in Sint-Ulriks-Kapelle.

Dit melden u met diepe droefheid:

Dirk en Martine Van Trappen — Doms
haar broer en schoonzus

Evert en Nathalie Van Trappen — De Maeyer en QO
Nicolas en Sigrid Van de Voorde — Van Trappen
haar neef en nicht

De families Van Trappen en aanverwanten.

Wij nodigen u uit om samen met ons afscheid van Hilde te nemen in de
parochiekerk Sint-Ulrik (Sint-Ulriksstraat) te Sint-Ulriks-Kapelle op
zaterdag 19 juli 2025 om 11 uur,
gevolgd door de asverstrooiing op de begraafplaats van Sint-Ulriks-Kapelle
(Bekkerzeelstraat).

Samenkomst en gelegenheid tot groeten in voornoemde kerk vanaf 10.30 uur.
De crematie zal op voorhand plaatsvinden.

Een laatste groet aan Hilde kan gebracht worden in het funerarium Lesage,
Brusselstraat 282 te 1702 Groot-Bijgaarden, op woensdag 16 juli en donderdag
17 juli 2025 telkens van 15 uur tot 16.30 uur en van 19 uur tot 20.30 uur.

Geen bloemen noch kransen, wel een gebed.

Rouwadres: Familie Van Trappen

P/a Uitvaartzorg Lesage

Brusselstraat 282 te 1702 Groot-Bijgaarden
Online condoleren:  www.funerbel.be

Uitvaartzorg Lesage, Groot-Bijgaarden, tel 02/466.33.00 — www.funerbel.be



