
 Lieve moeder, 
 je was eenvoudig en oprecht 
 vol goedheid was uw leven 
 uw edel hart heeft ons zoveel gegeven. 
 
 
 

In liefde nemen we afscheid van 
 

Irène De Mesmaecker 
   

Weduwe van de heer Jozef De Baerdemaeker 
 

Geboren te Sint-Ulriks-Kapelle op 8 januari 1930 en  
van ons heengegaan in het WZC Quietas te Dilbeek  

op 22 mei 2026. 
 
 
 

De uitvaartplechtigheid, waartoe wij u vriendelijk 
uitnodigen, zal plaatshebben in de kerk H. Dominicus 

Saviokerk (Stationsstraat 275) te Dilbeek  
op maandag 1 juni 2026 om 10.30 uur, 

gevolgd door de bijzetting in de familiekelder op de 
begraafplaats van Sint-Ulriks-Kapelle. 

 
Samenkomst en gelegenheid tot groeten  

in de kerk vanaf 10 uur. 
 

Voor altijd in ons hart! 
 

 
Uitvaartzorg Lesage, Groot-Bijgaarden, Tel: 02/466.33.00 

 Dit melden u met diepe droefheid: 
 
François en Ilda De Baerdemaeker – Schelfthout 
    haar kinderen 
 
Gerrit en Nele Vande Gucht – De Baerdemaeker  
    haar kleinkinderen 
 
Gillian Vande Gucht 
Norah Vande Gucht 
    haar achterkleinkinderen 
 
Maria De Wael 
Jeannine De Wael 
    haar zussen 
 
Martha Roelandt 
    haar schoonzus 
 
Haar neven en nichten. 
 
De families De Mesmaecker, De Baerdemaeker,  
Van Mulders, De Wael en aanverwanten. 
 
Met dank aan haar huisarts Dr. Roobaert en aan het 
verplegend personeel van het WZC Quietas te Dilbeek 
voor de goede zorgen. 
 
Rouwadres: 

Familie De Baerdemaeker 
P/a Uitvaartzorg Lesage 
Brusselstraat 282 te 1702 Groot-Bijgaarden 

Online condoleren: www.funerbel.be 
 


