
Ter nagedachtenis van

 19 april 1963 - 28 december 2025

Erik
Vancoppenolle 



In de zonsondergang zie ik jou...
 Waar het harde vervaagt

 en verdriet zacht roze wordt.
 Het verrimpelen van de dag.

Ik draag je mee, vandaag, morgen,
 elke dag...

Je hebt nu rust en zachtheid...
 Ondanks het gemis,

 is dat het allerbelangrijkste.

Te vroeg nemen we afscheid 
van onze grootvader, vader en broer...

Janis en Noortje
alle broers en zussen;

neven en nichten;
 en kleinkinderen


